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U kunt op het wijkpunt terecht voor al uw vragen,
bijvoorbeeld als u een leuk idee heeft voor de wijk of hulp
nodig heeft kunnen wij u verwijzen naar de juiste personen.
Dus loop gerust even binnen, wij helpen u graag. 

Wilt u meedoen met activiteiten? Mail naar: 

wijkpuntbeneluxlaan95@gmail.com

OPENINGSTIJDEN

 MA,DI,WO,DO 
10.00 - 16.00 UUR

KOFFIEINLOOP:

MA/DI/ WO 
11.00 - 12.00  

DI/WO/DO
14.00-15.00 UUR

Wijkpunt Nieuws
VOOR AL UW NIEUWS OVER HET WIJKPUNT

 
EN DE WIJKEN OOSTERWIJK/ZUIDBROEK
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INSCHRIJVEN 
E-NIEUWSBRIEF

Redactie:
Joop,Nanda,Manon
Anneke en Jeroen

Bijdragen van: 
Sheila, Kitty, Henk,
Jerry

Beste buurtgenoten

Geniet u ook al zo van de langzaam ontwakende lente? Ziet u
ook de sneeuwklokjes en narcissen komen? Neemt u de tijd
om even op een bankje te zitten, luisteren, kijken en te ruiken.
Terwijl de zon u verwarmt? Het is de moeite waard. 

Deze maand zit de nieuwsbrief weer boordevol activiteiten,
verhalen uit het verleden en gaan we specifiek in op de
ramadan, waar onze kersverse reporter Manon haar tanden
eens heeft ingezet. 

Dus trekt u de stoute schoenen aan? En zien we u snel op een
leuke activiteit of op een van onze rondes door de wijken?



Internationale Vrouwendag is ooit ontstaan  aan het begin van de twintigste
eeuw, in 1911 doordat textielarbeidsters gingen demonstreren voor meer
loon, kortere werktijden, betere werkomstandigheden en afschaffing van
kinderarbeid.

Uiteindelijk werd in 1921 de datum van 8 maart gekozen omdat in 1917 een
grote demonstratie in Rusland gehouden was, deze vrouwen eisten “brood
en vrede”.  

Hoewel er veel vooruitgang is geboekt op dit gebied van vrouwenrechten,
bestaan er wereldwijd nog steeds uitdagingen zoals de loonkloof,
discriminatie en geweld tegen vrouwen. Deze dag wordt dus al jaren lang
gevierd, gelijkheid is nog steeds geen vanzelfsprekendheid en op de
werkvloer worden we nog steeds niet hetzelfde betaald.

Naast demonstraties, bijeenkomsten en evenementen wordt er ook gekeken
naar wat er in al die jaren ook wél bereikt is, denk aan vrouwen kiesrecht (
pas in 1917), mogen blijven werken na je huwelijk ( vanaf 1958 ) en geen
toestemming aan je ouders vragen om te mogen trouwen, dit moest tot 1970
tot je 30 jaar was!

 Internationale Vrouwendag is vandaag de dag net zo groot als ooit tevoren,
aangezien het een voortdurende herinnering is aan de noodzaak voor
gelijkheid, respect en rechten voor vrouwen wereldwijd.

Kort.kort.kort

Internationale Vrouwendag
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Stoort u zich ook wel eens aan de rommel op straat en in de wijk? Dit is uw
kans om daar, samen met uw buren, iets aan te veranderen!

De Landelijke Opschoondag staat dit jaar namelijk op 21 maart gepland.
Samen met actieve bewoners en netwerkpartners gaan aan wij het begin van
de lente de wijk trandelend en zwerfafvalprikkend schoner maken.

Doet u mee met ons initiatief? We verzamelen bij Wijkpunt Beneluxlaan 95,
om 09:45 uur en hebben een inloop tot en 10:00 uur onder het genot van
een bakje koffie/thee en een koekje. 

Van 10:00 uur tot en met 12:00 uur gaan wij trandelend de wijk schoner
maken. Wij verzorgen uiteraard alles dat nodig is, grijpers, afval zakken en u
verzorgt de gezelligheid!

Van 12:00-13:00 uur gaan wij samen genieten van een lunch. Er zijn voor u
geen kosten aan verbonden omdat u zo hard heeft gewerkt.

Wil je meer weten of wil je in je eigen straat of buurt met een groepje buren
schoonmaken? Dat kan natuurlijk ook, meld je initiatief aan via de website

klik hier om naar de website te gaan, om te kijken welke acties er in uw
buurt zijn of om zelf een initiatief aan te maken

Kort.kort.kort

Landelijke Opschoondag

aanmelden of vragen? mail wijkpuntbeneluxlaan95@gmail.com of  0624519839

https://www.supportervanschoon.nl/alle-aanpakken/campagnes/landelijke-opschoondag-2026/
https://www.supportervanschoon.nl/alle-aanpakken/campagnes/landelijke-opschoondag-2026/


HHHH

Nieuws
De aanloop naar het Suikerfeest 

(ofwel de Ramadan)
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Toen we gingen bespreken wat we allemaal in deze nieuwsbrief zouden gaan zetten,
kwam ook het Suikerfeest als een onderwerp naar voren. Want juist in deze wijk zijn er
verschillende nationaliteiten aanwezig. “Nou Manon, zou jij daar dan een stukje over
willen schrijven?”
 
Nu mag u best weten dat ik mij eigenlijk nooit echt heb beziggehouden met zaken zoals
de Ramadan of het aansluitende Suikerfeest, terwijl ik er wel een eigengevormd beeld bij
had, die echt helemaal nergens op gebaseerd was.

Hoe ga ik dit aanpakken; In het verleden heb ik vrijwilligerswerk mogen doen als
lesassistent bij EDINOVA in Beverwijk, een NT2 opleidingscentrum en ik heb nog contact
met de leerkracht waar ik mee mocht samenwerken. Haar gebeld, en ze was meteen
enthousiast, ze had een bepaalde klas in gedachte en zou een les besteden aan de
Ramadan. “ Maar, ik wilde het hebben over het Suikerfeest.” “Komt goed” luidde het
antwoord. 

Maandag 16 februari, 1 dag voor de start van de Ramadan, mocht ik langskomen. Ik werd
voorgesteld aan 2 dames en 4 of 5 mannen die zich houden aan de Ramadan, met de
mededeling dat ik een stukje over de Ramadan ga schrijven voor een “krantje.”

De eerste klassikale vraag was of ze zin hadden in de Ramadan en ik denk: poeh wat
meteen een confronterende vraag, maar de reactie was volle enthousiasme… HOE dan!?!
Je mag overdag niets eten of drinken. Ja, dat klopt, maar het geeft zoveel. De eerste week
is inderdaad wel even moeilijk.

Ramadan is een tijd van bezinning en verbinding, van reinigen van lichaam, ziel, geest,
van zelfdiscipline, van dankbaarheid. Door na zonsopgang tot zonsondergang niets te
eten, ervaar je hoe de minderbedeelden het hebben, om vervolgens dankbaar te zijn
voor het eten en drinken wat je hebt, dit te kunnen delen met je eigen gezin, je familie,
vrienden en ook buren. Naast het vasten wordt er 5x per dag gebeden om o.a. de
verbinding met God/Allah te onderhouden, dankbaarheid te tonen en discipline te
trainen.

En het Suikerfeest dan?

Met het Suikerfeest wordt er gedurende 3 dagen de overwinning van het vasten gevierd,
de Ramadan is goed afgesloten; Moslims dragen nieuwe kleding, bezoeken familie en
vrienden en geven vaak cadeautjes aan kinderen.



HHHHDAN WORDT ER GEDURENDE 3 DAGEN DE
OVERWINNING VAN HET VASTEN GEVIERD, DE

RAMADAN IS GOED AFGESLOTEN; MOSLIMS DRAGEN
NIEUWE KLEDING, BEZOEKEN FAMILIE EN VRIENDEN EN
GEVEN VAAK CADEAUTJES AAN KINDEREN. HET WORDT

GEVIERD MET VEEL ZOETE LEKKERNIJEN, ZOALS
BAKLAVA, DADELS EN TURKS FRUIT.

VOOR DIT JAAR ZAL HET SUIKERFEEST OP OF ROND 19
MAART PLAATS VINDEN.

GRAAG WILLEN WE MARIJKE BOS EN HAAR KLAS VAN
MAANDAG VAN 13-16 UUR BEDANKEN VOOR ALLE

ENTHOUSIASME EN INFORMATIE

Nieuws
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Het wordt gevierd met veel zoete lekkernijen, zoals baklava, dadels en Turks
Fruit. Voor dit jaar zal het Suikerfeest op of rond 19 maart plaats vinden.

Graag willen we Marijke Bos en haar klas van maandag van 13-16 uur
bedanken voor alle enthousiasme en informatie.

HHHHBroekpolder krijgt ook een nieuwsbrief!
(en er worden nog vrijwilligers gezocht!)

De wijk Broekpolder in Heemskerk krijgt vanaf maart een eigen nieuwsbrief. Met deze
nieuwsbrief willen wij u beter informeren over activiteiten, nieuws en ontwikkelingen in de
wijk. Om de nieuwsbrief en andere buurtactiviteiten tot een succes te maken, zijn wij op
zoek naar creatieve, enthousiaste en behulpzame vrijwilligers.

Inwoners die het leuk vinden om mee te denken en te helpen bij de nieuwsbrief kunnen
zich aanmelden via wijkverbinder Michel Zwaga. Daarnaast kunnen en mogen vrijwilligers
ook ondersteunen bij wijkactiviteiten, zoals een buurtlunch of een spelletjesochtend.

Wie zich betrokken voelt bij deze wijk en graag iets wil betekenen voor de buurt kan zich
aanmelden via: Michel.zwaga@metheemskerk.nl. Of vertel vrienden/familie erover die wel
in de Broekpolder wonen. 

Want samen maken we Broekpolder nóg gezelliger en meer verbonden. Hopelijk zien wij
uw aanmelding verschijnen of wilt u ons helpen de mensen te vinden om deze wijkkrant
mogelijk te maken.

mailto:Michel.zwaga@metheemskerk.nl
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WAT: MANNENPRAAT
WAAR: WIJKPUNT BENELUXLAAN 95
WANNEER: 25 MAART 
(NORMALITER IEDERE 3DE WOENSDAG VD
MAAND)
HOE LAAT: 19.30-21.30
KOSTEN: GRATIS
AANMELDEN: NIET NODIG

HH
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 Activiteiten maart
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 Soep Uur
WAAR: WIJKPUNT  BENELUXLAAN 95

WANNEER:  3 MAART (DINSDAG, 
16 MAART (MAANDAG)

HOE LAAT: 12.15-13.15
KOSTEN: 2 EURO 

AANMELDEN: WIJKPUNTBENELUXLAAN95@GMAIL.COM 

In verband met de verkiezingen (kom je ook stemmen in het wijkpunt 18
maart?)  is voor deze keer de mannenpraat groep naar 25 maart verplaatst.
Overigens is het alleen een stemlocatie voor inwoners van Beverwijk.

Dit is een groep voor alle mannen, vanaf 18 jaar oud. Waarin je
laagdrempelig in gesprek kan gaan over hoe je in je vel zit en wat je bezig
houdt. Omdat praten helpt. Omdat je niet alleen bent. Omdat mannen
andere mannen nodig hebben. Om écht te zeggen wat er speelt.

Het smakelijke soep uur zal ook deze maand weer plaatsvinden. Op welke heerlijke vers
gemaakte soep zullen de vrijwilligers u dit keer weer trakteren? Laat u tegen een
vriendelijke prijs eens verwennen in het gezellige gezelschap van uw buurtgenoten. 
Let wel! Het is belangrijk dat u zich aanmeldt, zo kunnen de koks zich voorbereiden qua
inkopen. Bij te weinig aanmeldingen kan een soep uur geen doorgang vinden. Let hier dus
op! U kunt ook het Wijkpunt even binnenlopen om u op locatie in te schrijven. 

 Mannenpraat
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WAT: CULTUUR, BOEIENDE LEZINGEN EN
CREATIEVE WORKSHOPS VOOR 65+
WAAR: BIBLIOTHEEK / CULTUURHUIS
HEEMSKERK
WANNEER: 3, 10 EN 17 MAART
HOE LAAT: 09.45 - 12.00 UUR
KOSTEN: GRATIS
AANMELDEN: NIET NODIG
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Activiteiten maart
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Buurtfeest Oosterwijk
WAT: FEESTELIJKE ACTIVITEITEN IN DE  HELE WIJK 

WAAR: WIJKPUNT, DE STUT, ADIGESTRAAT, JEUGD
EN VREUGD; 

WANNEER: 28 MAART
HOE LAAT: 09.30 - 17.00

KOSTEN: GRATIS 
AANMELDEN: ALLEEN DE FOTOSHOOT (25-03)

Met het Cultuurcafé willen we bijdragen aan de talentontwikkeling, het zelfvertrouwen en
de gezondheid van senioren in Heemskerk. Door het aanbieden van laagdrempelige
culturele activiteiten stimuleren we dat ouderen fysiek en cognitief actief blijven en
profiteren van de voordelen van sociale interactie.
Het aanbod helpt niet alleen de deelnemers zelf, maar ook mantelzorgers doordat de
zorgdruk vermindert en je er samen van ontspannende activiteiten kan genieten..

13:00 uur: Officiële opening door een vertegenwoordiger van de gemeente Beverwijk.
13:30 - 15:30 uur: Voetbaltoernooi voor de jeugd
13:00 - 17:00 uur: Doorlopende activiteiten:

Oudhollandse spelletjes bij Speeltuinvereniging Jeugd en Vreugd.
Sport en spel, lapjesmarkt, springkussen, stormbaan, suiker- en popcornmachine en
een DJ bij de Adigestraat.

15:00 - 16:30 uur: Pannenkoeken bakken, koffie en thee bij Wijkpunt Beneluxlaan 95, onder
begeleiding van een orgeldraaier (Marcel Giesen en zijn zoon). De deelnemers van het
voetbaltoernooi zijn hier uiteraard ook welkom voor een pannenkoek.
09:30 - 17:00 uur: Doorlopend in De Stut: Unieke fotoshoot in middeleeuwse klederdracht.

Cultuurcafé



Over Baby Barbara van de Elbestraat
Kort geleden gingen we op bezoek bij de heer Polman die al meer dan 40 jaren in onze
buurt woont en ons een verhaal vertelde over een gebeurtenis uit lang vervlogen tijden.
Voor veel mensen, zeker zij die hier nog niet zo lang wonen, zal die geschiedenis
onbekend zijn, zo ook voor uw reporter.

Het verhaal gaat over een baby die te vondeling werd gelegd in een kelderbox in de
Elbestraat in Heemskerk, 1968.

De baby werd gevonden
door een man die uit die 
kelderbox zijn fiets wilde 
halen en een pakketje
zag liggen en schrok 
toen hij merkte dat het
een baby was, gewikkeld
in twee doeken en een
plastic zak. Gelukkig was
zijn collega er ook om 
samen naar het werk te 
fietsen. “wacht jij even”
zei hij en hij ging de 
politie bellen
in de telefooncel 
die in die jaren nog 
in de Elbestraat stond. 

De gealarmeerde politie bracht de baby direct naar het oude Sint Jozef ziekenhuis aan
de Ingen Houszstraat waar de baby veilig in de couveuse werd gelegd. De baby bleek
een gezond meisje van ruim zeven pond. Bij de aangifte in het gemeentehuis was de
vinder van de baby, de heer Smid aanwezig evenals de ambtenaar van de Burgelijke
Stand. De naam die het meisje kreeg was Barbara van Heemskerk. 
De politie heeft nooit kunnen achterhalen door wie zij te vondeling is gelegd of enig
ander aanknopingspunt over haar achtergrond. Ggedacht werd aan een Spaanse
achtergrond vanwege de tekst op de doeken waarin zij gevonden werd. 

De baby is enige tijd liefdevol verzorgd in het ziekenhuis en daarna onder de hoede van
de Kinderbescherming in Haarlem gekomen. Alle kranten in die tijd stonden vol met
artikelen over de baby en er waren heel wat ouders die aangaven de baby te willen
adopteren. Maar tot op de dag van vandaag is onbekend hoe het Barbara is vergaan. 
Geboorte-akten worden pas na 100 jaar openbaar, dus we blijven onwetend of haar
naam, na eventuele adoptie, veranderd is.

Buurt vol verhalen

De portiekflats op de Elbestraat



Het Europaplein in de jaren '60 en '70

Het Europaplein en directe omgeving zijn in de jaren '60 gebouwd in een periode dat de
gemeente Heemskerk nog de snelst groeiende gemeente van Nederland was. Door de
snelle economische groei, groeide ook het aantal arbeidsplaatsen en kwamen nieuwe
Nederlands in de regio wonen en werken. Hierdoor ontstond er een grote vraag naar
nieuwe woonwijken, winkelgebieden en voorzieningen. 

Het deel aan de straatkant van Beverwijk is als eerste gebouwd. Het plein kreeg een
winkelgalerij en diverse winkels voor dagelijkse boodschappen gecombineerd met flats
en galerij woningen eromheen. Dit was typerend voor de stadsplanning van destijds,
waarbij voorzieningen dichtbij elkaar gebouwd werden.                 

Buurt vol verhalen

Opening drogisterij V Leeuwen (jaren '60) Europaplein 1977

De bouw is gestart door de stichting eigen woningbezit. Dit is een voorloper van
WoonopMaat. Vroeger was het terrein de kasteeltuin (van kasteel Ter Wijck red.) en na
een archeologisch onderzoek kon het winkelcentrum gebouwd worden. 

Door de jaren heen heeft het winkelcentrum talloze metamorfoses ondergaan. Rond
1976 stond het winkelcentrum er al duidelijk. Je had onder meer supermarkt Broeksteeg
en groenteboer Hoebe, de drogisterij Van Leeuwen en bakker Van Lieshout. Ook was er
een sigarenboer annex postkantoor en een melkboer. 

Tegenwoordig zie je ook meer grotere winkels en franchises zoals Goemans, Zeeman en
LIDL en is het echt een mengeling van grotere bedrijven en eenmanszaken. De laatste
renovatie en modernisering is van 2021. Zo ziet ook vandaag het Europaplein er nog
modern en fris uit en is het kloppende hart van onze wijk. 



Iedere maand een nieuw recept! Het idee is dat iedereen die een
lekker recept heeft (liefst iets dat past bij het jaargetijde) deze kan
insturen en wij elke maand een recept plaatsen voor jullie, lokale
lekkerbekken! Dus weet je nog een leuk recept? Mail het naar
wijkpuntbeneluxlaan95@gmail.com en wie weet komt het in de
volgende nieuwsbrief.

Deze maand een heerlijk pastarecept met spekjes kaassaus en
rucola!

Benodigdheden:

125 gram spekreepjes
 25 gram boter
 25 gram bloem
 250 ml groentebouillon
 100 gram boerenkaas, geraspt
 100 ml slagroom
 400 gr. Spaghetti
 75 gr. Rucola

Bak de spekjes uit in een droge koekenpan
Smelt de boter in een koekenpannetje en roer de bloem
erdoor. Schenk de bouillon erbij en blijf roeren tot er een gld
saus is ontstaan. Doe de kaas erbij en laat hem zachtjes
smelten. Schenk de room erbij en breng op smaak met peper
en zout.

      Als laatste de spekjes met het bakvet erdoor roeren.

Kook in de tussentijd de spaghetti met een beetje zout beetgaar.
Giet de spaghetti af en schep door de saus samen met de rucola.

EET SMAKELIJK!

Recept van de maand



Het is bijna lente!! Narcissen, vlinders, vogels komen weer terug

naar ons land!                                     En zij zijn niet de enigen... 




